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1220 
 
Kruiskerk, zondag 21 april 2024, 9.30 uur 
Doopdienst  
Na de dienst gemeenteberaad 
 
Voorganger:  ds. Martin van der Klis 
Muziek:  Wakin’ 

Henk Hortensius 
 
 
Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst Betsie Wassink-Wielinga) 
 
Zingen: Psalm 100:1,2 en YfC 109:3,4 
 
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
 Treedt nader tot gij Hem omringt, 
 gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
 zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
  
2. Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
 Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
 en als beminden weidt en voedt." 
   

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem. 
Prijst zijne naam, verheerlijkt Hem. 
 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
 
Want goedertieren is de HEER, 
zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht 
 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 
Halleluja, glorie hallelujah (loof Hem) 

 
Stil gebed 
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Votum en groet 
 
Zingen: Hemelhoog 428 
 

Jezus is de goede herder, 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
en je bang in 't donker bent, 
denk dan eens al die schaapjes, 
die de Heer bij name kent 
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede Herder, 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede herder, 
Jezus, Hij is overal. 
Jezus is de goede herder, 
brengt mij veilig naar de stal. 

 
Gebed 
 
De kinderen die gedoopt worden worden naar binnen gebracht / Luisterlied: “Meer dan een 
wonder” (Kinga Ban) 
 

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn. 
Nooit gedacht, zo perfect en klein. 
Zo overweldigend, 
zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 
Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 
Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend, 
zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer dan een wonder. 
 



 3 

Dicht tegen me aan: 
je voelt zo warm en zacht. 
Vol verwachting hebben wij op 
jou gewacht 
En nu jij er bent… 
 
Je kijkt me aan, ik zie een hemelkind, 
Ik kijk jou aan, 
de hemel geeft ons licht 
Zo overweldigend, 
zo onbeschrijfelijk. 
 
Je eerste woord zal alles zijn 
papa, mama, blijf bij mij. 
Je hebt een plek, je hoort erbij. 
Hier zul je veilig zijn. 
  
Zo overweldigend, 
zo onbeschrijfelijk. 
Je bent meer 
dan een wonder! 

 
Beantwoorden van de doopvragen door  
 

Michiel en Miranda Bokkers 
 
Danny en Renate Hof  
 
Dennis van der Stelt en Sietske Hofman 

 
Kinderen mogen naar voren komen / zingen: Geroepen om te zingen 79:1,2 
 

1. Verbonden met vader en moeder 
natuurlijk het meest met die twee 
Maar ook met de andere mensen 
vier jij hier dit feest met ons mee 
 
Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
2. Je bent al een tijdje bij de mensen 
Je naam is bij ons al vertrouwd 
En dus is het tijd om te vieren 
Dat God die je kent van je houdt 
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Je hebt al een naam 
maar je krijgt er één bij op dit feest 
Want jij wordt gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

 
Gesprekje met de kinderen 
 
Doop van  

 
Benthe Lisanne Arjanne Bokkers 
 
Bas Wouter Hidde Hof 
 
Dionicius van der Stelt 

 
Zingen: Opwekking 746 

 
De God van de vrede geeft jou Zijn zegen 
op alle wegen die je zult gaan. 
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen, 
bij zon en bij regen zal Hij naast je staan. 
 
Hij is als een schaduw, die met je meegaat,  
jou nooit alleen laat, want Hij is trouw. 
Ontvang nu de vrede en de genade, 
van God onze Vader, zo zegent Hij jou. 

 
Overhandigen van de doopkaarten en boekjes 
 
Naambordjes ophangen - Doopkaarsen aansteken aan de Paaskaars 
 
Kaars van de kindernevendienst aansteken - De kinderen mogen naar de kindernevendienst 
 
De jongeren mogen naar de jongerennevendienst 
 
Doopouders mogen weer gaan zitten 
 
Gebed voor Benthe Bokkers, Bas Hof en Noud van der Stelt en hun ouders 
 
Bijbellezing: Johannes 9:1-7 en 10:11-16 (NBV21) (door lector Jan Reitsma) 
 

Johannes 9:1-7 (NBV21) 
[1] In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. [2] Zijn 
leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? 
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ [3] ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het 
antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. [4] Zolang 
het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt 
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de nacht en dan kan niemand iets doen. [5] Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het 
licht voor de wereld.’ [6] Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel 
maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van de blinde [7] en zei tegen hem: 
‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man 
ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 
 
Johannes 10:11-16 (NBV21) 
[11] Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de 
schapen. [12] Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar 
van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf 
ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; [13] de man is 
maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. [14] Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, [15] zoals de Vader Mij kent 
en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. [16] Maar Ik heb ook nog 
andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook 
zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

 
De gedoopte kinderen mogen (indien gewenst) naar achteren gebracht worden / zingen: 
Lied 23c:1,2,5 (graag met notenschrift beamen) 
 

1.Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt.  
 
2.Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam.  

 
5.Uw trouw en goedheid volgen mij,  
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.  

 
Verkondiging 
 
Zingen: Opwekking 849 
 

Ik hou van U. Uw genade blijft me dragen;  
dag aan dag, in de palm van uw hand.  
Van de morgen tot de avond,  
als ik weer slapen ga,  
zing ik steeds van de goedheid van God.  
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
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Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.  
 
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen.  
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht.  
Heer, ik ken U als een Vader.  
Ik ken U als een vriend.  
Ik leef met U, in de goedheid van God.  
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.  
 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
 
Heel mijn hart en ziel  
leg ik voor U neer.  
Ik geef U alles, Heer!  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
 
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
 
Heel mijn hart en ziel  
leg ik voor U neer.  
Ik geef U alles, Heer!  
Uw goedheid is altijd bij mij,  
is dag en nacht bij mij.  
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.  
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer.  
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed!  
Zolang U adem aan mij geeft, Heer,  
zing ik steeds van de goedheid van God.  
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
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Thijn Geluk vertelt iets over Expeditie Oeganda (foto’s zijn al naar Beeld en Geluid verstuurd) 
 
Dankgebed, voorbeden en aansluitend zingen: Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
  
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
De kinderen mogen uit de crèche opgehaald worden 
 
Collectemoment 
 
Na de dienst: de doopouders feliciteren / koffie, thee / nazorgteam / gemeenteberaad 
 
Zingen: Hemelhoog 472:1,2 

 



 8 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar. 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 


